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Het feest van de Koning 
 

 

 

 

       

             

 

 
 

 
Dienst voor jong en iets ouder 

 
Voorganger: Scotty Massar 

Organist: Hans Boorsma 
Ambtsdrager van dienst: Anneke Maijer 

Kinderkerk: Mieke ten Pierick 
Met medewerking van Sara Terpstra 

 



   De klok slaat 10 
 
    Welkom en stilte     
 

We zingen lied 868: 1, 2 en 4:                                                                       
- Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
 
Aanvangswoord  
 De genade van God zij met u, 
 de genade van Christus zij met u, 
 de genade van Geest zij met u 
 en met hen die bij u horen, 
 voor dit uur, voor altijd, voor eeuwig. 
 Amen 

  
   Gebed van Franciscus 
 
   Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  
   Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
   laat mij vergeven wie mij beledigde,  
   laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
   laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. 
   Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
   hoop aan wie wanhoopt, licht aan wie in duisternis is,  
   vreugde aan wie bedroefd zijn.  
   Laat mij niet zoeken getroost te worden maar te troosten, 
   niet begrepen te worden maar te begrijpen, 
   niet bemind te worden maar te beminnen. 
   Want het is door te geven dat men ontvangt, 
   door te verliezen dat men vindt, 
   door te vergeven dat men vergiffenis ervaart, 
   door te sterven dat men verrijst tot het eeuwige leven.                                                     
 

 



We zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 

 
 
 
 
 

 

Bijbelverhaal:  

 
Zingen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen. 
Mensen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen:  
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria, 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 



Lezing uit Lucas 14: 12-24 
Jezus bezocht eens op een Sabbat het huis van een belangrijke 
leider, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd. Hij zei tegen 
degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd 
aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw 
broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u 
op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u 
mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en 
blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets 
terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding 
van de rechtvaardigen.’ Toen een van de anderen die aan tafel 
aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal 
deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’            
 Toen vertelde Jezus de gelijkenis van het feest van de koning. 
 

Bijbelverhaal: Het feest van de koning  
Een koning wilde voor zijn dochters een groot feest geven. 
Daarvoor nodigde hij veel mensen uit. Alle gasten kregen lang van 
tevoren bericht. Toen alles klaar was voor het feest, stuurde de 
koning zijn dienaren eropuit om te zeggen dat de koning hen in 
zijn paleis verwachtte.  
Een dienaar klopte aan bij de eerste gast. De deur ging open en de 
dienaar zei: “Alles voor het feest van de koning staat klaar. Wilt u 
komen?” De man zei: ”Och, wat komt dat nu slecht uit. Ik wilde 
juist weggaan om naar het land te gaan kijken dat ik pas heb 
gekocht. Wilt u de koning zeggen dat het me spijt, maar dat ik niet 
kan komen?” Een ander zei: ”Ik heb een paar koeien gekocht en 
wilde net gaan onderzoeken of ze wel sterk en gezond zijn. 
Jammer, maar ik kan niet komen.” De volgende zei: ”Ik ben pas 
getrouwd. De koning zal vast wel begrijpen dat mijn vrouw en ik 
nu bij elkaar willen zijn.”  
Zo ging het steeds. De dienaren kwamen terug in het paleis. Ze 
vertelden de koning dat iedereen heel nodig iets anders moest 
doen en dat niemand wilde komen. De koning werd boos en 



verdrietig tegelijk. “Ze weten niet wat ze missen!” zei hij. “Maar 
het feest zal doorgaan. Ga de straat op en nodig alle arme mensen 
uit. Vertel hun dat iedereen die wil, op mijn feest mag komen. 
Vraag ook alle mensen die iets mankeren, mensen die doof of 
blind zijn of moeilijk kunnen lopen. Breng ze hier naartoe en 
vergeet ook de zwervers niet.”  
Een dienaar kwam in een achterbuurt. Daar liepen kinderen op 
blote voeten en bedelaars smeekten hem om wat geld. De dienaar 
zei tegen iedereen: “De koning nodigt jullie uit om op zijn feest te 
komen. Ga maar met me mee naar het paleis.” De mensen 
luisterden verbaasd. Ze konden het bijna niet geloven. Een vrouw 
riep: “Ik heb negen kinderen, mogen die ook mee?” “Natuurlijk!” 
zei de dienaar. “De koning zal het fijn vinden, hij is dol op 
kinderen.” Blij en verwonderd ging iedereen even later de 
feestzaal binnen. De koning was blij dat ze gekomen waren en 
begroette hen vriendelijk. Maar de feestzaal was nog lang niet vol. 
De koning zei tegen zijn dienaren: “Nodig nog meer mensen uit. Ga 
naar de wegen en de akkers buiten de stad en zeg tegen iedereen 
dat ze hier moeten komen. Het feest is ook voor hen. Er is eten en 
drinken genoeg en de feestzaal moet vol zijn.”  
En zo gebeurde het. Het werd het allermooiste feest dat ooit werd 
gevierd. Iedereen zat aan tafel met een stralend gezicht.  
De dochters van de koning keken vol liefde naar al die blije 
mensen. Ze dachten: zo is het goed!  
En de koning? Die voelde zich het gelukkigste van allemaal!  
 
De kinderen mogen met juf Mieke naar de kinderkerk 
 
We zingen lied 146c: 1, 5, 6 en 7                                                                      
- Alles wat adem heeft love de Here 
 
Overweging 
 
Muziek 



Gebed van Novalis (1772 – 1801) (vertaling Jan Wit) 
 
Gaat uit in wegen en in velden 
en breng verdwaalden bij ons thuis. 
Reik hun de broederhand en meldt hun: 
“De Koning noodt u in Zijn huis.” 
Door het geloof zien wij het ware: 
de eeuwigheid vervult de tijd. 
En iedereen mag dat ervaren 
die Christus’ naam met ons belijdt. 

 
     We zingen lied 756: 1, 4 en 5 - Laat komen Heer, uw rijk 
 
     Voorbeden, afgewisseld met lied 103e   -  Bless the Lord                                                                                                          
 Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name 
 Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 
Wij mogen nu het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft: 

Onze Vader… 
 

      Mededelingen en collectes 
       

De opbrengst van de 1ste collecte-diaconaal is voor Stichting  
Alkmaar Thuis. Deze stichting biedt een breed palet aan 
voorzieningen, zoals:  
1.Een inloophuis (de Steiger), met een open huiskamer ’s morgens 
en ‘s middags, en een wekelijkse open maaltijd;  
2. Sociale ondersteuning van bezoekers, en wel door middel van 
een spreekuur, individuele ondersteuning, hulpverlenende 
gesprekken, financiële ondersteuning (via stichting ISBA), 
individuele taalondersteuning (via stichting Alkmaar Taal Thuis), 
een wandelgroep en specifieke sociale projecten voor actuele 
noden  
3. Bezinnings- en zingevingsactiviteiten voor bezoekers. 

 



De opbrengst van de 2de collecte is voor de kosten van onderhoud 
van onze kerkgebouwen en de kosten van de eredienst 

 
Tijdens de collecte speelt Sara  
      “Comptine d’un autre été”  (Yann Tiersen)                                                                                                               
 

 
Zegenbede                                                                                                             
De vrede van de God des levens zij over u,                                                     
de vrede van Christus die liefheeft zij over u,                                           
de vrede van de Geest van inspiratie zij over u                                       
en over ons allen, om ons te helpen en ons te omringen                     
elke dag en nacht van ons leven.                                                                   
Amen, Amen, Amen.  
 
We zingen tot slot lied 425: Vervuld van uw zegen 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst bent u hartelijk welkom voor een 
kopje koffie/thee in de consistorie 
 

 

Op zondag 3 mei 2026 is er om 10 uur in het 
Witte Kerkje in Groet een dorpsbrede 

bijeenkomst n.a.v. de 4 mei herdenking met 
als thema: Stilstaan voor vrede 

o.l.v.  ds. Lettie Oosterhof 
Organist is Willem Leegwater 


