
 
Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camp 

 
Orde van dienst voor zondag 8 maart, 10 uur, 

in de Dorpskerk in Schoorl 
Derde zondag van de veertigdagentijd 

 

Vrouwen die zich bevrijden van vooroordelen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof  

Organist: Bart van Wichen, 

m.m.v. Henriëtte Henskens 

Ambtsdrager van dienst: Marjan Huisman 

 

 

 

In de Veertig Dagen voor Pasen gaat het over keuzes maken.  
Zoals Jezus in de woestijn de duivel weerstaat en kiest voor de weg die 
Hij wil volgen in zijn leven, zo geldt dat voor ieder mens. Welke weg 
kiezen wij, hoeveel verleidingen en beproevingen kunnen wij weerstaan? 
Wij lezen in deze weken over vrouwen van vroeger en nu die hun keuzes 
maken ondanks beproeving en gevaar. 



 

Muziek voor de dienst 

De klok slaat 10 

Welkom en stilte 

We zingen het aanvangslied: Vrede voor jou, hierheen gekomen  

(melodie van Komt nu met zang) 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein. 

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 

Jij die de hele wereld draagt, 

kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt. 

Tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit  

gezien, aanvaard te zijn. 

Woorden aan het begin van de dienst 

Gebed  

We zingen lied 538: 1, 3 en 4 – Een mens te zijn op aarde 

Waar gaat het over: Tweeluik Maria Magdalena en Artemisia Gentilischi 



Lezing uit: Lukas 8: 1-3 

Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot 
dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. 
De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze 
geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven 
demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas,  
de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die 
uit hun eigen middelen voor hen zorgden. 
 
Lezing uit het evangelie van Maria Magdalena, hoofdstuk 9  

Toen stond Maria op, ze omhelsde hen allen, ze zei tot haar broeders: 
‘Huil niet en wees niet bedroefd. Ik maak geen twee harten, want zijn 
genade zal met jullie allen zijn En zal jullie beschutten. Laten wij liever 
zijn grootheid prijzen, Omdat Hij ons toebereid heeft, Hij heeft ons mens 
gemaakt’. Toen Maria deze dingen gezegd had, Keerde ze hun hart naar 
binnen, naar de Goede en ze begonnen te oefenen in de woorden van 
de Verlosser. Petrus zei tegen Maria: ‘Zuster, we weten, dat de verlosser 
jou meer liefhad Dan de rest van de vrouwen. Zeg ons de woorden van 
der Verlosser, die jij je herinnert, Die dingen die jij weet en wij niet. Ook 
hebben we ze niet gehoord’. 

Orgelsolo 

Overweging 

We zingen lied 547: 1, 2, 3, 4 en 5 -  

Met de boom des levens 

Voorbeden afgewisseld met het zingen 

van lied 900:  Nada te turbe 

Stil gebed 

Onze Vader 

Mededelingen en collectes 

De opbrengst voor de 1e collecte, 
diaconaal, is voor De stichting 
Dopomoha. Zij biedt logistieke hulp  
aan organisaties en individuen die 
hulpgoederen willen versturen en 
organiseert daarnaast ook zelf 
transporten. Deze werkzaamheden worden volledig gedragen door een 
groep betrokken vrijwilligers, waarvan sommigen zich al tien tot twintig 
jaar inzetten voor hulpverlening aan Oekraïne. Zij doen dit mede vanuit 
hun christelijke geloofsovertuiging, omdat zij het als een opdracht en 
roeping zien om onze medemens in nood te helpen.  



 

De opbrengst van de 2e collecte is voor onderhoud van onze kerken en 
de kosten van de eredienst. 

 

We zingen slotlied 657: 1, 2 en 4 – Zolang wij ademhalen 

Zegen 
 
SAMEN STIL ZIJN 
In de 40dagen tijd is er op woensdag de mogelijkheid 
om samen stil te zijn in het Witte Kerkje in Groet.  
Na een korte tekst zijn we een kwartier stil waarna 
we elkaar de vrede kunnen toewensen.  
Aanvang 12.00 uur op de woensdagen  
11 maart, 18 maart en 25 maart. 

 
SOBERE SOEP 
Naast stilte serveren we ook weer de ‘SOBERE SOEP’:  
data: 11, 18 en 25 maart in resp. de Witte Huisjes in 
Groet, Hoog Duinen in Catrijp en de Dorpskerk in Schoorl. 
Van 18.00-19.00 uur. Neem uw eigen kom en lepel mee! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Na de dienst bent u hartelijk welkom voor een kopje 
koffie/thee in de consistorie 

 

 

Zondag 15 maart 2026 is er om 10 uur dienst  
in het Witte Kerkje in Groet, 

De vierde zondag van de 40dagentijd. 
Voorganger: ds. Liesbet Geijlvoet, Leeuwarden  

Organist: Willem Leegwater 


