
Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camp 

Stille Zaterdag 4 april, 20.30 uur in het  

Witte Kerkje in Groet 

Helen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksten: Ds. Lettie Oosterhof 

Met: Ed Stokman - zang en gitaar, Geert Omta - piano en 

Marianne Panneman - gedichten 

Ambtsdrager van dienst: Hanny Beeldman 

 

Het is stil in de kerk 



Muziek vooraf  

 

De wandelaars komen terug 

 

Gedicht: Ik loop 

Ik loop 
van noord naar zuid 
over veel betreden paden 
met een rugzak vol leeftocht, 
kwesties en vragen. 
Ik loop vol met vogelzang, 
wolken, anemonen, een plotse 
hagelbui. Ver van alles ben ik 
zo dichtbij een meikever die 
oversteekt, zonlicht dat door takken 
zweeft. En alles gaat voorbij. Dat is 
wat lopen leert. Het ritme van 
de stappen doet gedachten vervagen. 
Soms mis ik een afslag, leer luisteren 
naar de tekens, dat ik altijd op mijn 
schreden terug, dat een pas op de plaats 
oké is, dat ik mijn rugzak lichtvoetig 
kan dragen. Met alles val ik samen als 
ik loop. 
 

Muziek: Bless the Lord, eerst solo dan samen 

Bless the Lord, my soul and bless God’s holy name. 

                   Bless the Lord, my soul who leads me into life. 

 



 

Tekst: Samenvallen of breken? 

Muziek: Nada te turbe, eerst solo, dan samen, 

 

  

Nada te turbe, nada t’espante, quien a Dios tiene nada le falta 

Nada te turbe, nada t’espante; solo  Dios basta 

Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt zal niets ontbreken 

Niets zal je deren, niets je benauwen. God vervult alles. 

 

 



 

Lezing uit bijbel Jesaja 35 en 1 Kor.13 (bewerking) 

Lente, Pasen, opstanding. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte 
vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, welig bloeien als een lelie, 
jubelen en juichen van vreugde. 

Hoe dan? 
Allen zien de schoonheid van God. 

Hoe dan? 
 

De liefde is geduldig en vol goedheid 

 

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. 
Hoe dan? 

 
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 

 

Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, 
Hijzelf zal jullie bevrijden.’ Hoe dan? 

 

Ze is niet grof, de liefde; en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, de liefde 

 
Waterstromen zullen de woestijn splijten, 

beken de dorre vlakte doorsnijden. 
Hoe dan? 

 

Ze verheugt zich niet over het onrecht, de liefde, maar vindt vreugde in de 
waarheid. 

 

Daar zal een gebaande weg lopen, 

die Heilige weg wordt genoemd. 
Hoe dan? 

 
Alles verdraagt ze, de liefde, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt 

ze. 
 

Gejammer en verdriet vluchten weg. Hoe? 
 

De liefde zal nooit vergaan 
De liefde 

Nooit 
Heilige weg van de liefde 

  



 

Stilte 

Muziek: Ubi Caritas, eerst solo, dan samen 

 

De paaskaars wordt aangestoken 

Piano-solo 

Licht van de paaskaars voor jou 

Dit kleine licht is niet te doven. 
Het is het licht van Christus die leeft. 
Het is het licht van hoop tegen wanhoop. 
Van liefde tegen haat. 
Van vrijheid tegen angst. 

Dit licht moge in ieder van ons zijn. 
Licht van Christus in je hart. 
in je hart dat immens is. 
Laat je aansteken 
 
We geven het licht door 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

Vert.: Waar zorg en liefde is, daar is God 



 

Muziek:  Laudate omnes gentes,  

 

 

 

Gedicht: Belofte 

Belofte 
Mooi, de paarse en gele krokussen op 
onverwachte plekken in het gras, de 
witte dakrand tegen het diepe 
blauw. Ons beddengoed, opgetogen uit 
het raam als een witte vlag, en altijd weer 
Zomernacht, van C.O. Jellema. Mooi 
ook hoe het licht om half vier op het 
schilderij met koolzaad. En dan die merel, 

haar snavel vol takjes, vol belofte 
de aarde, alles staat op springen. Er zit 
nieuw leven in de lucht en toch zijn er mensen 
op de vlucht voor man en macht en winter. Lente, 
tijd van uitbotten, openbreken, opbloeien, hand en 
nek uitsteken, delen. Weten, in godsnaam niet 
vergeten, dat we kunnen helen. Helen. 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

                   Laudate omnes gentes, laudate Dominum… 

 



 

Muziek: Heel het duister, eerst solo, dan samen 

 

 
Slottekst  

…de aarde, alles staat op springen. Er zit 
nieuw leven in de lucht en toch zijn er mensen 
op de vlucht voor man en macht en winter. Lente, 
tijd van uitbotten, openbreken, opbloeien, hand en 
nek uitsteken, delen. Weten, in godsnaam niet 
vergeten, dat we kunnen helen. Helen. 
 

  

Heel het duister is vol van luister door uw licht 

De dag is als de nacht net zo helder 



 

Muziek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen vieren we het opstaan van mens en natuur uit de doodsheid van 

natuur en mens. Dorpskerk Schoorl, 10.00 uur. En vanaf 9.15 uur ben je 

uitgenodigd voor een bescheiden paasontbijt. 


