
Gedichten-viering 
zondag 19 oktober 2025, 10 uur, 

in het Witte Kerkje in Groet 
 

Gelukkig dat het licht bestaat… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof 
Organist: Willem Leegwater 

Met medewerking van: Grenslandtrio  
(Ed Stokman, Maartje van Huisstede, Jeroen Gerritsen) 

Ambtsdrager van dienst: Hanny Beeldman 



De klok slaat 10 
 
Welkom en stilte 

 
 
Woord aan het begin 
 
We zingen lied 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen  

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
 

 

Gedicht:  De Waterlelie Frederik van Eeden (1898) 

Ik heb de witte water-lelie lief,  
daar die zo blank is en zo stil haar kroon 
uitplooit in ’t licht. 

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 

Nu rust zij peinzend op het water vlak 
en wenst niet meer… 



Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft!

Gebed  

 

Gedicht 
 
Enkel met het hart 
kun je goed zien 
wat belangrijk is 
is onzichtbaar 
voor de ogen 
 
Uit: De kleine prins, A. de Saint-Exupery 

 

 
Tekst: gedachten bij gedichten 
 

We zingen lied 283 - In de veelheid van geluiden 
 
In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt.  
 
En van overal gekomen drinkend uit de ene bron,  
bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons tot de zon.  
 
Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe. 

Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid. 



 

Uit de bijbel: Efeziërs 5: 6-12 en 16 (vrij bewerkt) 

Laat je door niemand met lege woorden misleiden. 
Als je niet naar woorden van God luistert zul je de gevolgen wel merken. 
Gedraag je niet zoals de verspreiders van lege woorden, kies niet voor 
duisternis maar voor licht. Je bent een kind van het licht. Het licht brengt 
niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 

Doe niet wat geen goede vruchten voortbrengt, maar ontmasker 
vruchteloze woorden en daden… Gebruik je dagen goed want we leven 
in een slechte tijd. 
 

 
Tekst: gedachten bij gedichten 

 

Gedicht: Het gevoel Rutger Kopland 

Het gevoel en het weten  
dat de wereld zoals wij die zagen,` 
de werkelijke niet was. 

Maar oplost en plaats maakt 
voor de wereld 
die wij niet kennen. 

Dat is de ervaring waar het om gaat. 
 

 

Gedicht Voor een dag van morgen Hans Andreus 
 

Wanneer ik morgen doodga 
Vertel dan aan de bomen 
Hoeveel ik van je hield 
Vertel het aan de wind 
Die in de bomen klimt 

Of uit de takken valt 
Hoeveel ik van je hield  
Vertel het aan een kind 
Dat jong genoeg is 
Om het te begrijpen 

 



 
Tekst: Gedachten bij gedichten
 
 
 

Gedicht: Memento Federico Garcia Lorca (1898-1936) 
 

Wanneer ik sterf 
Begraaf me dan met mijn gitaar 
Onder het zand. 
 

Wanneer ik sterf 
Tussen de sinaasappelbomen 
En munt. 
 

Wanneer ik sterf 
Begraaf me dan, alstublieft, 
Op een windwijzer. 
 
Wanneer ik sterf! 
 
 
 

 

Vertel het aan een dier 
Misschien alleen  
Door het aan te kijken 
Vertel het aan de huizen van steen  
Vertel het aan de stad 
Hoe lief ik je had 
 
Maar zeg het aan geen mens 
Ze zouden je niet geloven 
Ze zouden niet willen geloven dat 
Alleen maar een man 
Alleen maar een vrouw 
Dat een mens een mens zo liefhad 
Als ik jou 
 

 



 
Gebeden afgewisseld met zingen – Nada te turbe 

 
Collecte en mededelingen 
De opbrengst van de 1ste collecte is voor Kerk in Actie – Wereld- 
diaconaat Bangladesh – Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop 
van hun landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij 
hun inkomen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, vermindert de uitstoot 
van CO2 en produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. 
Bovendien zet het toestel brandstof om in biochar, een restproduct dat 
gebruikt wordt als natuurlijke bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op 
hun eigen land of verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen 
kunnen zij hun gezin voldoende te eten geven. 
 
De opbrengst van de 2de collecte is voor de kosten van onderhoud van 
onze kerken en de kosten van de eredienst. 



 
 

Gedicht: Of hoe dat heet Hans Andreus 
 
Gelukkig  
dat het licht bestaat 
en dat het met me doet en praat 
 
En dat ik weet 
Dat ik er vandaan kom 
Van het licht 
Of hoe dat heet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slottekst en zegen 

We zingen slotlied - Nog voor wij woorden hebben 

Nog voor wij kunnen heten, 
heb jij ons al gekend, 
genoemd en aangesproken 
tot liefde voorbestemd. 
Nooit raken wij verzwegen 
maar worden als het kind 
dat bij zijn naam geroepen, 
een nieuw vertrouwen vindt. 

 

Nog voor wij kunnen vragen 
heb jij ons al gehoord. 
Nog voor wij wegen weten 
wijs jij ons zelf het spoor. 
Jouw lamp voor onze voeten 
geeft dan het volle zicht. 
jij wacht ons aan de einder 
als horizon van licht. 

Tekst Sytze de Vries, Melodie: 
Liedboek 968 

 
 
              



 
 Na de dienst bent u welkom voor een  
               kopje koffie/thee in de Witte Huisjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TROOSTCONCERT 
“LEVENSLIJNEN” 

 
Zondag 16 november 14.00 uur en 16.00 uur 

Dorpskerk, Duinweg 5 Schoorl 

 

Zondag 26 oktober 2025, 10 uur,  
is er dienst in de Dorpskerk in Schoorl 

 

Voorganger: Ds. Jan Kool uit Vorden 
Organist: Willem Leegwater  


