
 
 

Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camp 
 
 
 

Orde van Dienst  
zondag 3 augustus 2025 

Dorpskerk Schoorl,  9.30 uur 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra, Groningen 
Ouderling van dienst: Hanny Beeldman 

Organist: Pieter Rynja 
 

 

 



 
Welkom 
 

Moment van Stilte 
 

We zingen lied: Psalm 95: 1 en 3 – Steek nu voor God de loftrompet 
 

Votum en Groet 
 

Kyriegebed 
 

We zingen lied 150: 1 en 2 – Loof God, loof Hem overal 
 

Woord ten leven: Exodus 12 20: 1- 17 
 

Wij zingen lied 313: 1, 2 en 3 - Een rijke schat van wijsheid 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Bijbellezing: Jesaja 52: 1- 6  
Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! 
Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. 
Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein. 
Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. 
De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangene, vrouwe Sion. 
Want dit zegt de HEER: Voor niets zijn jullie verkocht,  
zonder geld koop Ik jullie weer vrij. 
Dit zegt God, de HEER: Eerst trok mijn volk naar Egypte om daar als 
vreemdeling te leven, later werd het door Assyrië onderdrukt. 
Wat win Ik daar nu bij? – spreekt de HEER. 
Voor niets is mijn volk weggenomen, hun leiders weeklagen – spreekt 
de HEER –, dag in dag uit wordt mijn naam beschimpt. 
Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, 
beseffen dat Ik het ben die zegt: ‘Hier ben Ik.’ 
 

We zingen lied 687: 1 en 2 - Wij leven van de wind 
 

Bijbellezing: Markus 6: 6b-13  
Uitzending van de twaalf leerlingen 
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.  
Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht 
over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor 
onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een 
stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei Hij, ‘trek geen extra 
kleren aan.’ En ook zei Hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar 
blijven tot je weer verdergaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de 
mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar  weggaan en het stof 
van je voeten schudden als getuigenis tegen hen.’  
 



 
Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, en ze 
dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 
 

We zingen lied 419: 1 en 2 - Wonen overal nergens thuis 
 

Overdenking 
 

Meditatieve muziek 
 
We zingen: O waar wil je heengaan en kan ik je volgen, Iona 21, 
liederen en gebeden uit Iona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader 
 

Mededelingen en collectedoelen 
-De opbrengst van de 1e collecte: diaconaal is voor Stichting Opkikker, 
die Opkikkerdagen verzorgt voor langdurig zieken en het hele gezin. 
-De opbrengst van de 2e collecte is voor de kosten van onderhoud van 
onze kerken en de kosten van de eredienst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zingen tot slot lied 871: 1, 2, 3 en 4 - Jezus zal heersen 
 

Wegzending en Zegen (afgesloten met het zingen van 3x Amen door 
de gemeente) 
 
 

 
 

Op zondag 10 augustus 2025 is er 
dienst in het Witte Kerkje in 

Groet, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger:  
Ds. Annerien Groenendijk, Bergen  

Organist: Bart van Wichen 

 

Na de dienst bent 
u welkom voor een 
kopje koffie/thee in 
de consistorie achter  
de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 


