
Orde van dienst  
zondag 6 juli 2025, 10 uur  

   in het Witte Kerkje in Groet  
 

Een plaats waar je schuilen kan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof 
Organist: Willem Leegwater 

Ambtsdrager van dienst: Marjan Huisman  
Kinderkerk: Mieke ten Pierick 

 

In deze dienst worden Roos en Lucas Verweij gedoopt en 
wordt ook het huwelijk van Melissa Dezijn en Paul Verweij 
kerkelijk bevestigd. 



Welkom en stilte 
 
We zingen lied 280: 1 t/m 4 - De vreugde voert ons naar dit huis 
 
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied 
 
Dit huis van hout en steen dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 
Dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn,  
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng’len troost,  
waar Gij u vinden laat? 
 
Aanvangswoorden en gebed 
 
We zingen lied 280: 5 en 7 
 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Over deze bijzondere dienst… 
Melissa en Paul stellen zich voor. 
 



 

 
Lied: Noach (Hanna Lam/Wim ter Burg) 

 
 
De dieren gingen mee, 
de grote en de kleine 
met Noach en de zijnen. 
De dieren twee aan twee, de dieren twee aan twee. 
 



Zij dreven maanden rond. 
Toen ging het water zakken. 
De duif vond groene takken. 
De ark liep aan de grond, de ark liep aan de grond. 
 
De aarde was er weer. 
En mens en dier mocht wonen. 
Onder de groene bomen. 
In vrede met de Heer. In vrede met de Heer. 
 
De regenboog staat hoog. 
Als teken voor de volken. 
Gods woorden te vertolken; 
Het land, het land blijft droog. Het land, het land blijft droog. 
 
De kinderen mogen naar de kinderkerk 
 
Verhaal uit de bijbel: de ark van Noach, een huis om in te schuilen… 
 
Korte overdenking 
 
We zingen lied: Ga maar gerust (melodie Sibelius/tekst Sytze de Vries) 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 



De Kinderen komen terug 
 
Zegening van het huwelijk van Melissa en Paul  
 
Inleiding  
Huwelijksbeloften  
Kiezen jullie ervoor elkaars leven te delen? 
Beloven jullie elkaar trouw, in goede en slechte dagen, in rijkdom en 
armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood jullie scheidt? 
Willen jullie je verantwoordelijkheid voor elkaar aanvaarden en voor de 
kinderen die jullie hebben gekregen, Roos en Lucas?  
 
Wat is daarop jouw antwoord, Melissa? 
 
Wat is daarop jouw antwoord Paul? 
 
Zegen  
 
We zingen lied 793: 1 en 3 – Bron van liefde, licht en leven 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen - 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
De huwelijkskaars wordt aangestoken 
 



 
Doop van Roos en Lucas 
 
Inleidende woorden en zingen: Laat de kind’ren tot mij komen 
 

 
 
 
2. Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen. 
 
 
 
 
 



Waarom we gaan dopen … 
 
Vragen voor de doop 
 
DOOP 
 
Vragen na de doop 
 
We zingen: Nog voor wij woorden 
hebben (Samuel Wesley/Sytze de 
Vries) 
 
Nog voor wij woorden hebben 
vat u ons in het oog. 
Meer dan wij durven dromen 
houdt u ons leven hoog. 
Nog voor wij durven leven, 
hebt u ons met uw Geest 
de liefde ingeademd, 
de liefde allermeest. 
 
Nog voor wij kunnen heten, 
hebt u ons al gekend, 
genoemd en aangesproken 
tot liefde voorbestemd. 
Nooit worden wij verzwegen 
maar zijn voorgoed uw kind 
dat, bij de naam geroepen, 
steeds nieuw vertrouwen vindt. 
 
De doopkaarsen worden aangestoken 
 
Gebed 
 
Mededelingen en collectes 
De opbrengst van de 1ste collecte- diaconaal is voor IKES 
(Interkerkelijk Evangelisatiewerk Schoorl) 
In Camperduin staat op een weiland langs de Heereweg tijdens enkele 
weken in de vakantieperiode, een Witte Tent. Er worden allerlei 
activiteiten georganiseerd voor volwassenen en kinderen en je leert er 
meer over het geloof. In de Witte Tent kunnen kinderen en tieners 
genieten van toneel, muziek, sport, gezelligheid, verhalen en 
knutselwerkjes.  



Verder is er dagelijks een avondsluiting en worden er op de zondagen 
kerkdiensten gehouden. 
 
De opbrengst van de 2de collecte is voor de kosten van onderhoud van 
onze kerken en de kosten van de eredienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zingen tot slot lied 419 - Wonen overal  
 
Wonen overal nergens thuis 
aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan 
mensen veel geluk. 
 

Wonen overal even thuis 
handel en wandelen huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verdergaan - 
mensen veel geluk. 
 

Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan - 
mensen veel geluk. 
 
Wegzending en zegen. Afgesloten met het zingen van 3x Amen 
  
                       Na de dienst bent u welkom voor een  
                 kopje koffie/thee in de Witte Huisjes 
 
 
 

 

Zondag 13-7-2025, 10 uur, Dorpskerk in Schoorl 
Voorganger: ds. Carina Kapteyn 
Organist: Henk van der Meiden 

 


