
 

 

Orde van dienst  
zondag 11 mei 2025, 10 uur, 
in het Witte Kerkje in Groet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zondag cantate 
 

Voorganger:  
Ds. Annerien Groenendijk, Bergen 

Organist: Bert Huibers 
Ambtsdrager van dienst: Jet Veenstra 

 



 
De klok slaat 10 uur 
 
Welkom 
 
Moment van Stilte 
 
We zingen het aanvangslied 283 -  In de veelheid van geluiden 
 
Aanvangswoord en Groet 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Wij zingen Glorialied 413  -  Grote God, wij loven U  
 
Gebed  
 
Eerste lezing Oude Testament: 
Jesaja 43: 16-21 
Dit zegt de HEER,  
die een weg baande door de zee 
en een pad door machtige wateren, 
die paarden en wagens liet uitrukken, 
een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, 
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
denk niet terug aan het verleden. 
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 
De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, 
de jakhalzen en de struisvogels, 
omdat Ik water schep in de woestijn 
en rivieren in de wildernis; 
het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. 
Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen. 
 
Wij zingen lied 809  - Blijf niet staren  
                                    (minstens 2x) 
 
 



 
Tweede lezing Nieuwe Testament:  
Johannes 21: 15-19 
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon 
van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn 
lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me 
lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: 
‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon 
van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor 
de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U 
weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Werkelijk, 
Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen 
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met 
deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. 
Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 
 
Wij zingen lied 649: 1, 2, en 6  -  O Heer, blijf toch niet vragen 
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek 
 
Wij zingen lied 834  - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 
Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader 
 
Mededelingen  
 
Collecten 
De opbrengst van de 1e collecte: diaconaal - Stichting Hulphond. Een 
hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Stichting 
Hulphond is al ruim 40 jaar een kwalitatief hoogwaardige organisatie die 
voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of 
andersoortige problematiek hulphonden inzet.  
De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo 
breed mogelijk opgeleid en ingezet door deskundige trainers en 
therapeuten.  
De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de diaconie. 
 
De opbrengst van de 2e collecte is voor de kosten van onderhoud van 
onze kerken en de kosten van de eredienst. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zingen Slotlied 977: 1, 2 en 5  -  Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd 
 

Wegzending en Zegen (afgesloten met het zingen van 3x Amen door 
de gemeente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Na de dienst bent u welkom voor een  
               kopje koffie/thee in de Witte Huisjes 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Op zondag 18 mei 2025, 10 uur, is er dienst 
in de Dorpskerk in Schoorl 

 

Voorganger: ds. Robert Blaauw uit Heiloo 
Organist en pianist: Pieter Rynja 

 
 


