
 
 

 
Orde van dienst  

zondag 1 juni 2025, 10 uur, 
in het Witte Kerkje in Groet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Thema: In de kracht van ………….. 

 

 
 
 

Voorganger:  
Pastor Aly Vader-Terpstra, Sint Pancras 

Organist: Bert Huibers 
Ambtsdrager van dienst: Annenies Notten 

 
 
 



De klok slaat 10 uur 
 

Welkom 
 

Moment van Stilte 
 

We zingen staande: kerk als hof, als welkom thuis   
                    op de melodie van lied 243. Tekst H. Koetsveld 

 
  
2. Dichtbij en ver, van overal 
    staan mensen op, het diepe dal 
    van onrecht hoopvol te weerstaan 
    echt samen-leven aan te gaan. 
 

3. De kind'ren van de rekening 
    zij leven in een mengeling 
    van vragen "mag ik hier wel zijn"; 
    ís menslijkheid hier echt of schijn? 
 

4. Een veilig thuis, een morgen lacht 
    wanneer vanuit de Geest gedacht: 
    jij, nieuwe naaste, warm omarmd 
    zo grenzeloos vanuit het hart. 
 

5. Zo krachtig, kwetsbaar en zowaar 
    groeit trouw en liefde aan elkaar 
    dit antwoord, mens'lijk , frank en vrij 
    want God voor allen, jou en mij 
 
Aanhef  (Hierna gaan we zitten) 
 

Drempelgebed 



We zingen lied 975: 1, 2 en 3 - Jezus roept hier mensen samen 
                    
Bij het openen van de schrift zingen we lied 283 -  
                                                                   In de veelheid van geluiden. 
 

Eerste lezing: Psalm 31: 1-9  
uit: 150 psalmen vrij van H. Oosterhuis  
 

Naar U vlucht ik toe dankzij U ben ik ontkomen 
uit het heimelijk gespannen net. 
Gij zult mij niet vernederen, nooit   
rotsvaste redding zijt Gij. 
Huis van bevrijding. 
 

In uw handen beveel ik mijn geest 
Gij hebt mij vrijgekocht, Gij werd mijn waarheid. 
Gewichel en geurende nevels   
spreuken in trance gepreveld  
openbaren mij niets. 

  

Gaande in het goed wijd land  
word ik U gewaar  
ervaar uw vriendschap 
 

Naar U vlucht ik toe. 
 
We zingen lied 663 - Al heeft hij ons verlaten 
 

Lezing 2e testament: 1 Johannes 4: 11-16 
Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander 
liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar 
liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt 
geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven (zoals Hij verblijft in 
ons), dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben 
gezien en wij getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de 
Heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van 
God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde 
leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is 
liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.   
        

Wij zingen lied 568b - Ubi Caritias  3x 
         

Overweging 
         

Meditatieve muziek   
         

We zingen lied 701 - Zij zit als een vogel  
                      
 



Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Aramees Onze Vader  
Met acclamatie lied 681 - Veni Sancte Spiritus                                                                                                 
                                           ontsteek in ons de vlam van uw liefde   
                                             Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus  
 
Mededelingen en collecten:   
De opbrengst van de 1e collecte: diaconaal is voor IKES=Interkerkelijk 
Evangelisatiewerk Schoorl=de Witte Tent  
In Camperduin staat in het weiland op de kruising Jaagkade/Heereweg, 
tijdens 6 weken in de zomervakantieperiode, een Witte Tent. Er worden 
allerlei activiteiten georganiseerd voor volwassenen en kinderen en je 
leert er meer over het christelijk geloof. In de Witte Tent kunnen kinderen 
en tieners genieten van toneel, muziek, sport, gezelligheid, verhalen en 
knutselwerkjes. 
De opbrengst van de 2e collecte is voor de kosten van onderhoud van 
onze kerken en de kosten van de eredienst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zingen lied 360 - Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer   
 

Wegzending en Zegen,  
afgesloten met het zingen van lied 415: 3 – Zegen ons, Algoede 
 
 
 
 
               Na de dienst bent u welkom voor een  
               kopje koffie/thee in de Witte Huisjes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op zondag 8 juni 2025, Pinkstermorgen  
is er dienst in de Dorpskerk in Schoorl 

Dienst met jong en oud 
Afscheid kinderen Kinderkerk en bevestiging ambtsdragers 

 
Voorganger: ds. Lettie Oosterhof 

Organist: Willem Leegwater  
 


