
Stille Zaterdag 19 april 2025, 20.00 uur 
 

Stiltewandeling en 
vesper in het Witte Kerkje in Groet 

 

Uit de doeken 
 

 
 
 

Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar. 
Dan komt de stilte en wordt alles helder. 

Zij die zich hiermee verenigt, 
zal het behouden 

maar wie het wil vasthouden, 
zal het verliezen 

Zhuang Zi 
 

 
 
 
 

Met voorganger Ds. Lettie Oosterhof, Mariëtte Wendelgelst 
Muziek: Ellen Verburgt 

Ambtsdrager van dienst: Martin de Zwart 
 
 
 
 



Gisteren was het Goede Vrijdag. De dag waarop mensen de liefde aan 
het kruis ophingen en voor dood achterlieten. Toen en nog steeds, nu. In 
oorlog, geweld, onverschilligheid, machtsspelletjes, meer dan ooit wordt 
alles wat met barmhartigheid te maken heeft gekruisigd, geofferd. En niet 
alleen doen mensen het elkaar aan maar ze sleuren de aarde, de natuur, 
erin mee.  
En nu is het de dag na Goede Vrijdag: Stille Zaterdag. 
Waarom zijn we hier nog?  
  
De zinloosheid van onmenselijke acties, beschamen je, maken je op een 
diep niveau moedeloos… 
Wat moeten we anders dan stil zijn en ons terugtrekken in de duinen. In 
de natuur als een moeder die ons omringt. Misschien rijpt er in haar een 
ander verhaal.   
Dat de stilte, het wachten in de duisternis nodig zijn. Als een tijd van 
inkeer. Er niet voor weglopen, niet overschreeuwen. De stilte en het 
donker omarmen. langzaam gaan, stapvoets denken. 
Iets nieuws laten rijpen, ingebakerd in de stilte, de koude aarde, het 
duister, in jezelf. Nieuw begin kan niet zonder winter en donker, stilte en 
rust, is nodig voor nieuw begin. 
 

 
 
De paaskaars wordt naar binnen gedragen door de wandelaars 
 
Stilte 
 
Zingen:  
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Ingewikkeld 
 
Stilte en muziek: Arvo Pärt, Für Alina 
 
Tijdens de muziek worden op tafel doeken neergelegd  
 
Tekst: Ingewikkeld  
 

Geen andere aarde dan deze. 
Blauwe knikker in een zwart heelal. 

Geen andere grond dan deze, 
onder onze voeten, onder alle voeten. 

Uit de aarde zijn we genomen tot de aarde keren we terug. 
Een korte tijd om te groeien en te bloeien 
tot rijpheid te komen en vrucht te dragen. 

En dan weer terugbuigen naar waar we begonnen. 

 
We leggen aarde op tafel en takken 
 
Stilte 
 
Muziek:  Arvo Pärt, Variationen zur Gesundung von Arinushka 
 
Tekst: De schepping in een hazelnoot  
 
Muziek: Maurice Duruflé, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar liefde 
is, is God.  
 
We delen hazelnoten en licht  



 
Slottekst 
 
We lopen zingend naar buiten: 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum,  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
 

 
Morgen sluiten we de paascyclus Uit de doeken 
af met een feestelijke viering in de Dorpskerk in Schoorl.  

Koor Chantous, trompet Rob Snip, orgel Willem Leegwater, Lettie 
Oosterhof e.a. en heel veel …doeken 
                                                                               

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beeld Ans Markus 
 


