
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst voor zondag 28 april 2024,  
10 uur, in het Witte Kerkje in Groet 

 

Voorganger: ds. André Wingelaar, Warmenhuizen 
Organist/pianist: Henk van der Meiden 

Ambtsdrager van dienst: Mieke ten Pierick 
 
 
 

WELKOM IN DE POPKLASSIEKERDIENST  
THEMA: I’LL FIND MY WAY HOME    

Jon & Vangelis 

 

 



VOORBEREIDING (wij naderen tot God) 
 
Welkom gevolgd door een moment van stilte 
 
Aanvangslied wordt staande gezongen - Psalm 98: 1, 2 –  
                                                           Zing een nieuw lied voor God de Here 
 
Onze hulp en Vredegroet                                      (de gemeente gaat zitten)  
 
Inleidende woorden 
 
Drempelgebed, 3 maal gezongen Iona 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied: Psalm 98: 3, 4  
 
DIENST VAN HET WOORD (lezing en uitleg van de Bijbel) 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing: Genesis 2: 1–4 
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende 
dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk  
dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die 
dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. 
 
Zingen: Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
Lezing: Hebreeën 4: 9-16 
Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Want wie Gods 
rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we 
dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit 
voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. 
Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend 
zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, 
en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets 
van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onverhuld en 
volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten 
afleggen. 
 
 



Trouw blijven aan de belijdenis 
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is 
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof 
dat we belijden. Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen 
omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te 
zondigen. 
 
Wij beluisteren:  I’ll Find My Way Home 
 
Verkondiging (In de verkondiging wordt de Nederlandse tekst van het lied 
verwerkt) 
 

Je vraagt me waar te beginnen ben ik zo verloren in mijn zonde 
Je vraagt me waar ben ik gevallen dat zal ik zeggen, ik kan je niet vertellen 
wanneer 
Maar als mijn geest verloren is, hoe zal ik dan vinden wat nabij is 
Twijfel niet ik ben niet alleen hoe dan ook zal ik mijn weg naar huis vinden 
 

Mijn zon zal rijzen in het oosten zo zal mijn hart in rust verkeren 
En als je me vraagt wanneer zal ik zeggen dat het begint bij het einde 
Je weet dat je drang om vrij te zijn heimelijk is verbonden met liefde 
En praten zal je gebeden veranderen 
 

Hoe dan ook zul je het weten als je er bent jouw vriend is dicht bij je 
En spreekt in een uitheemse en oude taal de wens van het seizoen zal 
uitkomen 
Alle seizoenen beginnen met jou uit één wereld komen we allen voort 
Tot één wereld zullen we versmelten houd enkel mijn hand vast en we zullen 
er zijn 
Hoe dan ook gaan we ergens heen.  
 

Slotrefrein 
Maar als mijn geest sterk is, weet ik dat het niet lang kan duren. 
Geen twijfel, ik ben niet alleen, hoe dan ook zal ik mijn weg naar huis vinden 
 
Meditatief  orgelspel 
 
Zingen: ELB 188: ‘k stel mijn vertrouwen…’ (zo mogelijk in canon) 
1 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabii 
 

2 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer', mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 



GEBEDEN EN GAVEN (bidden en collecten) 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
Tussen de voorbeden en na het stil gebed zingen:  
Lied 368f: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja’ 
  
Mededelingen en collecten 
1e collecte: diaconaal 
Oudezijds 100 is een opvanghuis voor onverzekerde, veelal dak- en thuisloze, 
ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde hulpvragers. Er wordt hulp geboden 
bij juridische en maatschappelijke zaken, bij doorverwijzing naar de geestelijke 
gezondheidszorg en schuldsanering 
De 2e collecte is als altijd voor de kosten van onderhoud van de kerken en de 
kosten van de eredienst. 
 

U kunt contant bijdragen aan 
de collectes, maar ook gebruik  
maken van de GIVT QRcode 
(bedrag per doel instelbaar) of  
de iDeal QRcode (1 bedrag instelbaar:  
60% voor diaconale doel en  
40% voor ‘de kerk’) 
 

Slotlied: Lied 984 
 
ZENDING EN ZEGEN (wij worden gezonden en ontvangen de zegen van de 
Heer) 
 
Zegen, afgesloten met het zingen van 3x Amen door de gemeente 
 
 
 
 

Na de dienst bent u welkom voor een  
kopje koffie/thee in de Witte Huisjes. 

 
 
 
 

Zondag 5 mei 2024 is er om 10 uur dienst  
in het Witte Kerkje in Groet. 
 
Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof 
Organist: Leen Koning 
 

M.m.v. het koor Chantous 


