
    

 
 

Orde van dienst zondag 7 april 2024, 10 uur 
in het Witte Kerkje in Groet 

 
Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra, 
                                       Groningen 
Organist/pianist: Hans Boorsma 
Ambtsdrager van dienst:  
                               Marjan Huisman 
 
 

Beloken Pasen 
 
 
 
Welkom 
 
Moment van Stilte 
 
Aanvangslied 283: 1, 2, 3 - In de veelheid van geluiden  
 
Aanvangswoord en Groet 
 
Lied 283 vervolg: 4, 5 – Laat uw dauw…. 
 
Kyriegebed 
 
Gloria: psalm 138: 1, 3 en 4  - U loof ik Heer met hart en ziel  
 
Woord ten leven: 10 geboden 
 
Lied 905: 1 en 4  - Wie zich door God alleen 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
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1e Bijbellezing: Handelingen 10: 1- 14 (NBV-vertaling) 
De doop van Cornelius 
1 Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de 
Italiaanse cohort, die Cornelius heette. 2  Hij was een vroom man die, 
samen met zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid 
veel geld aan het volk en bad veelvuldig tot God. 3 Op een dag kreeg 
hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe 
een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen: 
‘Cornelius!’ 4 Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, 
heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en giften zijn door God 
opgemerkt. 5 Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om 
een zekere Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. 6 Hij 
verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan 
zee woont.’ 7 Toen de engel die met hem had gesproken was 
weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome 
soldaat uit zijn gevolg. 8 Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, 
stuurde hij hen naar Joppe. 
9   De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe 
waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak 
van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en wilde iets 
eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen 
door een visioen. 11 Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een 
voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de 
aarde werd neergelaten. 12  Op het kleed bevonden zich alle lopende 
en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij 
hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 14  Maar 
Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit 
iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ 
 

Lied 317: 2, 3  - Heer uw boodschap 
 

2e Bijbellezing: II Sam 23: 13-17 (NBG-vertaling) 
13 Eens daalden drie van de dertig aanvoerders af en kwamen tot 
David, tegen de oogsttijd, bij de grot van Adullam, terwijl een schare 
Filistijnen gelegerd was in de vlakte Refaïm. 14 David bevond zich toen 
in de vesting en een wachtpost der Filistijnen lag toen in Betlehem. 15 
En er kwam een verlangen bij David op en hij zeide: O, dat iemand mij 
water te drinken gaf uit de put van Betlehem, die bij de poort is! 16 
Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen heen, 
schepten water uit de put van Betlehem, die bij de poort is, namen het 
mee en brachten het naar David.  
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Maar deze wilde het niet drinken, doch plengde het voor de Here, 17 en 
zeide: Het zij verre van mij, Here, dat ik dit zou doen! Is dit niet het bloed 
van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde 
het niet drinken. Dit hebben de drie helden gedaan 

 
Lied 818: 1 , 2  - Niet is het laatste woord gesproken 
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek 
Lied 760: 1, 2, 3, 4, 5, 6  - Gij zijt de bron 
 
Dankgebed  
Voorbeden, gevolgd door zingen van lied 301e - Kyrie Eleison  
(klinkt zo: Taizé: Kyrie eleison (Eucharist - The Mass of Gelineau) 
(youtube.com)) 
Telkens na: ‘zo bidden wij zingend’ 
 
Stil gebed afgesloten met het Onze Vader 
 
Mededelingen en collectedoelen 
1e collecte: diaconaal 
Vluchtelingenwerk Nederland. 
Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, 
hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Vluchtelingenwerk zet zich in 
voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een 
kwetsbare positie verkeren 
De 2e collecte is voor het onderhoud van de kerken en de kosten van de 
eredienst. 
 
Slotlied:1001: 1, 2, 3 - De wijze woorden en het groot vertoon 
 
Wegzending en Zegen (afgesloten met het zingen van 3x Amen door 
de gemeente) 
 
 
 
 
Na de dienst bent u welkom voor een  
kopje koffie/thee in de Witte Huisjes. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvbv4RzYm0M
https://www.youtube.com/watch?v=Dvbv4RzYm0M
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U kunt ook bijdragen aan de diaconale collecte (1), 
alsook aan de kosten voor onderhoud van de 
kerkgebouwen en de eredienst (2) via deze Givt  
app. De diaconale collecte is altijd collecte 1  
en de collecte voor de kerk is collecte 2.  
.  

            U kunt ook gebruik maken  
            van deze iDeal QR code.  
            Uw gift komt binnen op de rekening van de  
            kerk en zal worden verdeeld over het diaconale 
            doel (60%) en de ‘de Kerk’ (40%).  
            Het bedrag is aanpasbaar.  

 

   U kunt ook nog steeds bijdragen door een bedrag over te maken op 
NL41 RABO 0358 5012 29 t.n.v. Diaconie Protestantse  
                                                 Gemeente te Schoorl-Groet-Camp.  
Geeft u bij het overmaken a.u.b. aan voor welke datum/data uw  
betaling bestemd is en hoe de bijdrage verdeeld moet worden  
over die data en hoe over ‘de diaconie’ en ‘de kerk’, die a 
aanduiding volstaat. 
 

U mag de door u gewenste verdeling ook doorgeven aan  
Jaap van Driel, E: jaap289@gmail.com 
Blijf het werk van de diaconie en uw kerk financieel 
ondersteunen. Bij voorbaat dank!! 

 

Zondag 14 april 2024 is er om 10 uur dienst        
                in het Witte Kerkje in Groet. 
 

Voorganger: Mw. Ina Slot-Broekhuizen,  
                                                    uit Wognum 
Organist: Leen Koning 
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